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SAAM* staat voor KIND, ONDERWUS en KWALITEIT
ledereen is welkom op onze scholen/kindcentra. ledereen mag zijn wie hij of zij is. Het kind is onze
leidraad. leder kind is onze opdracht. We bieden een passende veilige plek voor ieder kind, ook als we

daarvoor onze grenzen moeten verleggen.

We zijn wat we zeggen en zien elkaar. We blijven trouw aan respectvolle omgang, een open cultuur. De

mens, vertrouwen in elkaar en positieve intenties vormen onze basis ook in onze communicatie.

We leren en werken in betekenisvolle verbinding met elkaar en met de werkelijkheid om ons heen. Wij
nemen onze maatschappelijke opdracht serieus. We waarderen diversiteit, daarmee is school een
democratische gemeenschap en draagt bij aan de maatschappij. Samen zijn we verantwoordelijk voor

kansen voor alle kinderen. Wij zijn solidair. We hebben een gezamenlijk moreel kompas.

We stralen en zijn trots op onszelf. De wereld is dynamisch, we richten onze blik naar binnen en buiten en

maken dan keuzes. We zien met optimisme uit naar de toekomst.

Uiteraard volgen we de landelijke discussie die over het vieren van Sinterklaas wordt gevoerd. Wij
onderschrijven dat dit een feest moet zijn voor alle kinderen. Een traditionele zwarte Piet blijkt niet bij te
dragen aan een samenleving die vrij is van buitensluiten, kleineren en racisme. Het is een taak van
volwassenen om een veilige en respectvolle omgeving voor kinderen te garanderen en het goede
voorbeeld te geven. SAAM* neemt die taak serieus. Passend bij onze vitgangspunten zeggen we daarom

SAAM* dat Sinterklaas op onze scholen niet meer zal worden geholpen door een traditionele zwarte Piet.
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